Overlijden drs. Tijmen van ‘t Foort
* 08-09-1942 Barneveld + 27-09-2024 Groningen

Op vrijdag 27 september 2024 is volkomen onverwacht van ons heengegaan drs. Tijmen
van ‘t Foort.

Een leven lang heeft Tijmen de RMS-strijd een warm hart toegedragen en heeft zich
persoonlijk of via diverse organisaties onvermoeibaar ingezet voor de vrijheid van het
Molukse volk. Als secretaris en medeoprichter van Gerakan Maluku maakte hij deel uit
van het Kongres Nasional dat in de jaren negentig werd opgericht. Hij zag de vorming
van het Kongres Nasional als een belangrijke stap naar het Zuidmolukse parlement. Tij-
men was een van de eerste donateurs van het Fonds Perdjuangan RMS.

Tijmen volgde de RMS kritisch, maar was altijd opbouwend en had het harmoniemodel
als oplossing voor ogen in de kleine en grote problemen die zich in de wereld afspeelden,
ook in de Molukse. Vaak op zoek naar een win-win situatie zonder daarin te worden
geleid door het calculerende karakter daarvan.

Tijmen verafschuwde geweld, was pacifist en zou niet snel naar echte wapens grijpen.
Zijn wapens waren zijn woorden en redeneringen waarmee hij politieke tegenstanders
fileerde en de oren waste. Het centrale thema daarbinnen was vrijwel altijd het zelf-
beschikkingsrecht van de mens en volkeren, dat voor elk conflict bepalend en leidend
moest zijn in het vinden van een blijvende en vreedzame oplossing. Een proces dat moest
worden geleid en uitgevoerd door de Verenigde Naties en weldenkende mensen.

Tijmen maakte ook deel uit van ZMP, de Stichting Zelfbeschikking Molukkers en Pa-
poea’s, voorheen Door De Eeuwen Trouw (DDET). In die rol volgde hij de misstanden en
mensenrechtenschendingen die de beide volkeren door de RI werden aangedaan en stelde
ze aan de kaak.

Tijmen hechtte veel aan het goede van de mens en bleef daarin vertrouwen houden, vaak
tegen beter weten in. Toch werd hij daar niet somber over en bleef hij onverminderd
optimistisch. Wat Tijmen pijn deed en diep raakte was het verlies van zijn levenspartner
Tien Sopacua, acht jaar geleden. Tijmen had tijd nodig te kunnen omgaan met de nieuwe
feiten in zijn leven, maar kwam terug ook gesterkt door zijn geloof en overtuigingen.
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